
De vicieuze cirkel door breken 
 
Als ik blijf kijken 
zoals ik altijd heb gedaan 
Blijf ik denken 
Zoals ik altijd dacht. 
 
Als ik blijf denken 
Zoals ik altijd heb gedacht 
Blijf ik geloven 
Zoals ik altijd heb geloofd. 
 
Als ik blijf geloven 
Zoals ik altijd heb geloofd 
Blijf ik doen 
Zoals ik altijd heb gedaan. 
 
Als ik blijf doen 
Zoals ik altijd heb gedaan 
Blijft mij overkomen 
Wat mij altijd overkomt 
 
Maar als ik mijn ogen sluit  
en mijn ware zelf ontdek van binnen 
Dan kom ik deze cirkel uit  
en kan ik steeds opnieuw beginnen. 
 


