
Ik vroeg om kracht, en ontving moeilijkheden om me sterker te maken. 

Ik vroeg om wijsheid, en kreeg problemen om op te lossen. 

IK vroeg om voorspoed, en kreeg hersenen, het verstand, om na te denken. 

Ik vroeg om moed, en kreeg obstakels om te overwinnen. 

Ik vroeg om gunsten, en ik ontving kansen. 

Ik kreeg niets van wat ik wilde maar ontving alles wat ik nodig had. 

Leef je leven zonder angst. Ga je obstakels tegemoet met de wetenschap dat je ze kunt overwinnen!! 


