
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerlijke Snaren 
 
Daar waar woorden geen betekenis meer hebben 
waar begrip op denknivo verdwijnt 
waar begrijpen en begrepen worden 
wordt bepaald door voelen en ervaren en 
vooral het zoete strelen van mijn innerlijke snaren  
uitmaakt of ik mij geliefd weet en herkend 
hunker ik naar klanken die binnen in mij 
maar ook verder dan mijzelf reiken 
en niet alleen mijn hart en ziel 
maar dat van alle mensen kent. 
 
Ron Overtoom. 
 
 
Tekst uit een folder van mijn training m.b.t. het gebruik van  
muziekinstrumenten bij het maken van contact met personen met dementie. 


